Langzaam werd de kracht je ontnomen
telkens een beetje meer

dat deed jou en ons zo zeer

nu is er het gemis, een stille pijn

dat je nooit meer bij ons zult zijn,

maar in onze gedachten ben je er altijd.

Diep bedroefd om haar heengaan,
maar trots en dankbaar om wat ze voor
ons is geweest, nemen we afscheid van

mevrouw

Elisa Verdoodt

weduwe van de heer Jean-Pierre Van de Maele

Zij werd geboren te Erembodegem op 25 september 1937
en is er thuis zachtjes ingeslapen op 26 november 2025.

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Elisa tijdens de uitvaartliturgie in de kerk van Sint-Amandus (Ten Bos),
9320 Erembodegem, Dom Modest van Asschelaan 65,
op zaterdag 6 december 2025 om 10.30 uur.

Mogelijkheid tot condoleren na de plechtigheid.

De bijzetting van de asurne in het urnenveld van de begraafplaats
te Erembodegem gebeurt later in intieme kring.

Laat Elisa in ons hart verder leven.

Dit melden u met diepe droefheid

Haar kinderen
Patricia Van de Maele
Carina Van de Maele

Haar schoonzus, neven en nichten
Pierre(t) en Godelieve De Smet - Van de Maele,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Sara Van Steertegem

De Filipijnse petekinderen en hun familie

Met dank aan :

haar huisartsen Dr. A. Vermeiren en Dr. L. Enghels
voor de goede zorgen en de steun,

alle thuisverpleegkundigen van Klavertje Vier
voor hun dagelijkse inzet en zorg,

allen die de laatste jaren samen met ons
voor haar gezorgd hebben en haar blij maakten
met een bezoekje.

Een laatste groet in het funerarium is niet mogelijk,
bewaar de mooie herinneringen zoals Elisa was in jullie hart.
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