
 

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?
Nooit vragend, nooit klagend,
alles voor zichzelf dragend.
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt je als een moedig mens gedragen.

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest
melden wij U het heengaan van

de heer

Marc Jacobs
echtgenoot van mevrouw Rita De Heyn

Geboren te Brussel op 27 mei 1955
en overleden in het O.L.Vrouwziekenhuis

te Aalst op 5 mei 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Marc in de aula van het crematorium Siesegem te Aalst,
Merestraat 169, op zaterdag 13 mei 2023 om 13.00 uur.

Samenkomst in het crematorium vanaf 12.45 uur.

U kan Marc een laatste groet brengen in het funerarium
Steve De Saedeleer, Langestraat 254 - 1790 Hekelgem,

op donderdag tussen 19 en 20 uur.

Rouwbetuigingen via www.steveds.be

	 Dit melden wij u met diepe droefheid

	 Zijn echtgenote
	       Rita De Heyn

	 Zijn kinderen
	       Jonathan en Kristel Jacobs - Van Mollem
	       Melissa en Michiel Jacobs - Impens

	 Zijn kleinkinderen
	       Siana Jacobs
	       Maxim en Roxann Impens
	
	 Zijn ouders
	       Alfons † en Hubertina Jacobs - Duwé

	 Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
	       Lutgarde en Karel Jacobs - Cocquyt, kinderen en kleinkinderen
	       Hildegarde en Chistian Jacobs - Brant en kinderen
	       Anita en Eddy Jacobs - Vloeberghs, kinderen en kleinkinderen
	       Walter en Jeannine Jacobs - Vercammen, kinderen en kleinkinderen
	       Hedwig en Marleen Jacobs - Sienaert, kinderen en kleinkinderen
	       Luc en Martine De Heyn - Poissonnier, kinderen en kleinkinderen
	       Erna en Jean-Marie † De Heyn - De Maeseneer, kinderen en kleinkinderen
	       Stef en Anne De Heyn - De Vis, kinderen en kleinkinderen
	       Hilde en Ueli De Heyn - Von Burg

	 Zijn petekinderen
	       Nathalie, Nikita en Shauna

	 De families Jacobs, De Heyn, Duwé en Smekens

	 Wij danken zijn huisartsen Dr Isabelle Verleysen en Dr Sabrine 
	       Van Melkebeke voor de begeleiding, inzet en goede zorgen.

	 Noch bloemen, noch kransen. 
	 De familie zal een bijzondere plaats geven aan de urne.
	 Door omstandigheden zal de koffietafel in beperkte familiekring plaatsvinden.


